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Verschijningskalender 
Februari 
•	 Joke Brasser 
	� Oude teksten voor jonge 

lezers

Mei
•	 Jaap van Manen
	 Verliefd (Regenboogreeks 7) 
•	 Jaap van Manen
	 Veel leven 

Juni
•	� Hendrik Smeeks /  

Arjen van Meijgaard 
	� Beschrijving van het 

machtige Koninkrijk Krinke 
Kesmes

Juli
•	� Doeke Sijens /  

Jannes de Vries 
	� Expeditie Ongering -  

Leven met De Ploeg

Augustus
•	� Lieke van Deinsen,  

Mathijs Sanders,  
Sandra van Voorst 

	� Basisboek Letterkundig 
Onderzoek

Uitgelicht
Uitgeverij kleine Uil was in november aanwezig op de HSN-conferentie (Het Schoolvak 
Nederlands). Uitgever Peter ten Hoor trok veel belangstelling met de serie hertalingen waarin net 
twee nieuwe delen waren verschenen: Gijsbrecht van Amstel van Joost van den Vondel, hertaald 
door Frits Dijkstra en Van de koele meren des doods van Frederik van Eeden, hertaald door Albert 
Kroezemann. Couperus-hertaler van het eerste uur Michelle van Dijk was eveneens aanwezig, ook 
om haar prachtige roman Kijk niet om! te signeren.

Foto: C
oen Peppelenbos
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Voorwoord

Nu we het 25-jarig jubileum achter de 
rug hebben, is de tijd van terugblikken 
eindelijk voorbij. Met een catalogus kijk 
je een half jaar vooruit. Een uitgever kijkt 
nog verder vooruit. In een map op mijn 
computer staan de boeken waar nog aan 
gewerkt wordt voor het najaar of het 
voorjaar van 2027. Uitgeven bestaat voor 
een groot deel uit plannen. Er zijn mensen 
binnen de uitgeverij die gedijen in chaos, 
maar ik heb het liefst overzicht over alles 
wat er nog staat te gebeuren.

De vraag is natuurlijk hoe ver je in de toekomst 
durft te kijken. Als we er nog eens 25 jaar bij 
doen – ik loop dan inmiddels tegen de negentig 
– dan is de wereld een totaal andere plek 
geworden. Krijgen al die dystopische romans 
gelijk? Wat zal de invloed van AI zijn? Bestaan 
er nog uitgeverijen of doet iedereen dan aan 
self-publishing? 

Gerrit Komrij zei ooit: ‘Als je nergens kijk op 
hebt, kan je nog altijd in de toekomst kijken.’ 
Een beetje gelijk had hij wel, want wie wist 
in het jaar 2000 in welke wereld we ons nu 
zouden bevinden. Het valt me wel op dat 
de meeste toekomstscenario’s negatief 
gekleurd zijn, terwijl de nabije toekomst in 
onze brochure, en in de brochures van onze 
collega’s, blaakt van de hoop en verwachting.  

‘Al het oude was eens nieuw, en al het nieuwe 
zal eens oud zijn. Het alleroudste is het heden, 
want er is nooit iets anders geweest dan het 
heden. Nooit heeft iemand in het verleden 
geleefd, en in de toekomst leeft ook niemand,’ 
schreef Harry Mulisch ooit. Een nogal 
wijdlopige manier om te zeggen dat je nu leeft 
en nu moet handelen. Dat zullen we dan ook 
maar doen.

Ik durf wel een kleine positieve voorspelling 
aan. Over 25 jaar zullen er nog steeds nieuwe 
schrijvers bijkomen en nieuwe boeken 
verschijnen. En die hoop dat het iets goeds 
zal zijn en de verwachting van succes zal nog 
steeds een drijfveer zijn om door te gaan.  
Mark my words.

Peter ten Hoor

Foto: A
lfred O

osterm
an



‘Hij heeft de touwtjes 

in het boek stevig in 

handen, beschikt over 

een zorgvuldige en 

levendige stijl en een knap 

observatievermogen, 

waardoor het lezen 

van dit boek een waar 

genoegen is.’  �

Wim Sanders 
in Het Parool, 20 april 1979

Regenboogreeks
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Jaap van Manen

Verliefd
Regenboogreeks 7

Verliefd was één van de eerste 
Nederlandse roman waarin op volstrekt 
vanzelfsprekende wijze over de 
homoseksuele liefde geschreven werd. 
Wouter, de verteller van het boek, heeft 
zijn leven keurig geordend. Hij is een 
succesvol zakenman, die liever geen 
emotionele verwarringen meer wil 
meemaken. Hij doet zijn uiterste best  om 
zich ook niet te laten beïnvloeden door de 
problemen van anderen. Tot hij reddeloos 
verliefd wordt op Willem en geen enkel 
houvast overhoudt. Zelden is zo helder 
beschreven hoe verliefdheid als een ziekte 
toe kan slaan. Het grootste deel van het 
boek speelt zich af in Amsterdam met 
daarnaast een alles bepalend uitstapje 
naar Venetië. Verliefd wordt gekenmerkt 
door een ironische stijl en is nergens 
zwaarwichtig. Bij verschijnen van de 
roman werd Jaap van Manen geprezen 
om de helderheid waarmee hij een 
groot aantal personen, stemmingen en 
gevoelens moeiteloos kon weergeven. 

Deze heruitgave bevat een nawoord van Doeke 
Sijens en Coen Peppelenbos.

Jaap van Manen (Den Helder, 1943) studeerde in 

Amsterdam, de stad waar hij ook jarenlang heeft 

gewoond. Hij maakte hier carrière als uitgever van 

medische publicaties. In de jaren tachtig verhuisde 

hij naar de Verenigde Staten om daar zijn loopbaan 

voort te zetten. Zijn debuutroman Verliefd verscheen 

in 1979. Dit boek bleef zijn enige publicatie tot hij in 

2020 in een beperkte oplage de autobiografie Veel 

leven publiceerde. Verliefd en Veel leven worden in 

2026 door Uitgeverij kleine Uil heruitgegeven. Jaap 

van Manen woont nu in Hawaii en deelt zijn leven met 

boeken, films en muziek.

Uitvoering: paperback  

Formaat: 13,5 x 21 cm | Pagina’s: ca. 200 | isbn: 9789493492035 

Prijs: € 23,50 | Verschijnt: mei 2026 | Omslagontwerp: Bas Ekkers 

Omslagbeeld: Portret van een jonge man, Else Berg, 1923 Stedelijk 

museum Amsterdam

Garenloos gebonden 

isbn: 9789493492042 | prijs: € 29,50

Ebook

isbn: 9789493492059 | prijs: € 12,99
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‘Met dit vuistdikke boek van meer dan zeshonderd bladzijden 

maakt hij een daverende comeback.’ Wilfred van Buuren
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Jaap van Manen

Veel leven
In de tuin van zijn huis in Hawaii begint 
Jaap van Manen met het schrijven van 
een terugblik op zijn leven. Het resultaat 
is een levendig reisverslag dat allereerst 
teruggaat naar zijn jeugdjaren in het 
naoorlogse Den Helder. Daarop volgt zijn 
studententijd in Amsterdam. 

De ontdekking van zijn homoseksualiteit geeft 
in Veel leven aanleiding tot een aanstekelijk 
beeld van het zorgeloze Amsterdam van de 
jaren zeventig. Uitgebreid komen zijn vele 
kleine romances aan bod en ook een aantal 
grote liefdes. Veel leven beschrijft dit proces 
van bewustwording van liefde en vriendschap 
heel overtuigend. De schrijver staat ook 
uitgebreid stil bij de publicatie in 1979 van 
Verliefd, zijn enige roman. In de jaren tachtig 
verplaatst de actie zich naar New York, waar hij 
niet alleen zijn uitgeverscarrière voortzet maar 
ook de Aidsepidemie van dichtbij meemaakt. 
Hoe hij in Amerika te maken krijgt met ziekte 
en dood komt in Veel leven op zeer indringende 
wijze naar voren. Na vele omzwervingen door 
de Verenigde Staten vindt hij ten slotte de Tuin 
van Eden op Hawaii. Veel leven laat haarscherp 
zien hoe de auteur steeds weer probeert te 
ontsnappen aan kleinheid en sleur. Het is het 
verslag van de zoektocht naar bevrijding van 
nauwe normen. Het boek kan daarom ook 
gelezen worden als een schelmenroman. 

Veel leven verscheen 
in 2020 voor het 
eerst in een oplage 
van 25 exemplaren. 
Daardoor was 
het boek voor de 
meeste lezers 
onbereikbaar. Met 
deze editie komt Veel 
leven voor iedereen 
beschikbaar.  

Jaap van Manen (Den Helder, 1943) studeerde in 

Amsterdam, de stad waar hij ook jarenlang heeft 

gewoond. Hij maakte hier carrière als uitgever van 

medische publicaties. In de jaren tachtig verhuisde 

hij naar de Verenigde Staten om daar zijn loopbaan 

voort te zetten. Zijn debuutroman Verliefd verscheen 

in 1979. Dit boek bleef zijn enige publicatie tot hij in 

2020 in een beperkte oplage zijn autobiografie Veel 

leven publiceerde.

Uitvoering: paperback  

Formaat: 13,5 x 21 cm | Pagina’s: ca. 600 

isbn: 9789493492066 | Prijs: € 32,50  

Verschijnt: mei 2026 | Omslagontwerp: 247design  

Omslagbeeld: De intrede van Christus in Brussel, James 

Ensor 1889, J. Paul Getty Museum

Ebook

isbn: 9789493492073 | prijs: € 12,99



Doeke Sijens | Jannes de Vries

Ongering
Expeditie 
Leven met De Ploeg

De familie Ongering en kunstenaars van De Ploeg heb-
ben al meer dan honderd jaar een sterke band. Toen de 
Ploegers nog door heel Groningen verafschuwd wer-
den, bood Sibbele Ongering (1882-1954) hen ruimte om 
te exposeren in zijn kunstzaal aan het Schuitendiep. 
Zijn broer Henk Ongering (1898-1980) was één van de 
eerste serieuze verzamelaars van Ploeg-kunstenaars, 
met name van het  werk van Jan Altink. Een volgende 
generatie Ongering bleef nauw verbonden met De 
Ploeg. Carel Ongering (1914-1982) bood hen opnieuw 
ruimte om te exposeren in de etalages van zijn lijsten-
makerij aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat. Met name Jan 
Altink en Job Hansen kwamen ook bijna dagelijks bij 
het gezin van Carel en Rietje op bezoek in wat wel de 
gezelligste huiskamer van Groningen werd genoemd. 
Carel bleef ook kunst verzamelen. Zijn broer Chris On-
gering (1917-1998), eigenaar van een schildersbedrijf, 
bracht eveneens een mooie collectie met werk van De 
Ploeg bij elkaar. Sibbele Ongering (*1949) trad als lijs-
tenmaker in de voetsporen van zijn vader en grootvader 
door ook weer kunstwerken aan te bieden. Hij breidde 
het aanbod uit met werk van moderne kunstenaars 
zoals Han Jansen. Het zal geen verwondering wekken 
dat ook Marcel Ongering (*1988), nadat hij op zijn beurt 
de zaak van zijn vader had overgenomen, opnieuw de 
lijstenmakerrij combineert met een kunstzaal. 

In de geschiedenis van De Ploeg is de rol van de Onge-
rings tot nu toe onderbelicht gebleven. De auteurs heb-
ben daarom uitgebreid speurwerk verricht, niet alleen 
naar de familiegeschiedenis maar ook naar de kunst-
werken die het stempel Collectie Ongering mogen dra-
gen. Dit boek vormt de weerslag van een zoektocht 
naar de relatie tussen de familie Ongering, het ontstaan 
en het voortbestaan van kunstkring De Ploeg. 

Doeke Sijens (Hantum, 1955) en Jannes de Vries (Midwolde, 
1954) publiceerden eerder gezamenlijk Zonlicht en warmte 
spelen met de kleur. De kunst van Bé Kracht (2022) en Zicht-
bare verwondering. De kunst van Theo Onnes (2025). D
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Uitgeverij kleine Uil
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Doeke Sijens | Jannes de Vries

Ongering
Expeditie 
Leven met De Ploeg

De familie Ongering en kunstenaars van De Ploeg heb-
ben al meer dan honderd jaar een sterke band. Toen de 
Ploegers nog door heel Groningen verafschuwd wer-
den, bood Sibbele Ongering (1882-1954) hen ruimte om 
te exposeren in zijn kunstzaal aan het Schuitendiep. 
Zijn broer Henk Ongering (1898-1980) was één van de 
eerste serieuze verzamelaars van Ploeg-kunstenaars, 
met name van het  werk van Jan Altink. Een volgende 
generatie Ongering bleef nauw verbonden met De 
Ploeg. Carel Ongering (1914-1982) bood hen opnieuw 
ruimte om te exposeren in de etalages van zijn lijsten-
makerij aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat. Met name Jan 
Altink en Job Hansen kwamen ook bijna dagelijks bij 
het gezin van Carel en Rietje op bezoek in wat wel de 
gezelligste huiskamer van Groningen werd genoemd. 
Carel bleef ook kunst verzamelen. Zijn broer Chris On-
gering (1917-1998), eigenaar van een schildersbedrijf, 
bracht eveneens een mooie collectie met werk van De 
Ploeg bij elkaar. Sibbele Ongering (*1949) trad als lijs-
tenmaker in de voetsporen van zijn vader en grootvader 
door ook weer kunstwerken aan te bieden. Hij breidde 
het aanbod uit met werk van moderne kunstenaars 
zoals Han Jansen. Het zal geen verwondering wekken 
dat ook Marcel Ongering (*1988), nadat hij op zijn beurt 
de zaak van zijn vader had overgenomen, opnieuw de 
lijstenmakerrij combineert met een kunstzaal. 

In de geschiedenis van De Ploeg is de rol van de Onge-
rings tot nu toe onderbelicht gebleven. De auteurs heb-
ben daarom uitgebreid speurwerk verricht, niet alleen 
naar de familiegeschiedenis maar ook naar de kunst-
werken die het stempel Collectie Ongering mogen dra-
gen. Dit boek vormt de weerslag van een zoektocht 
naar de relatie tussen de familie Ongering, het ontstaan 
en het voortbestaan van kunstkring De Ploeg. 

Doeke Sijens (Hantum, 1955) en Jannes de Vries (Midwolde, 
1954) publiceerden eerder gezamenlijk Zonlicht en warmte 
spelen met de kleur. De kunst van Bé Kracht (2022) en Zicht-
bare verwondering. De kunst van Theo Onnes (2025). D
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Uitgeverij kleine Uil

Jannes de Vries (Midwolde, 1954) werd 

aangetrokken tot de kunstkring de Ploeg 

vanwege zijn naamgenoot en zijn liefde voor 

het Hogeland. Hij verdiepte zich ook in de 

andere leden van de Ploeg en kwam op deze 

wijze onder andere Bé Kracht op het spoor. 

Samen het Doeke Sijens schreef hij Zonlicht 

en warmte spelen met de kleur over de kunst 

van Bé Kracht, Zichtbare verwondering 

over Theo Onnes en Kleurenpracht over de 

kunstenaar Theo Leijdekkers.

Doeke Sijens (Hantum, 1955) oogstte lof 

voor Aangeraakt door een nieuw licht – Alida 

Pott & De Ploeg en door zijn speurwerk 

naar De onbekende wereld van Henk 

Melgers. Daarnaast is hij bekend van zijn 

monografieën over Gerrit Benner, Jaap Min 

en Wobbe Alkema. Als kenner van De Ploeg 

was hij betrokken bij meerdere publicaties 

over deze kunstkring. Hij schreef samen met 

Jannes de Vries het boek over Bé Kracht en 

later over Theo Leijdekkers en Theo Onnes. 

Met Max Prins schreef hij Beweging & 

begrenzing een boek over het monumentale 

werk van Jaap Min.



9

Doeke Sijens | Jannes de Vries

Ongering
Expeditie 
Leven met De Ploeg

De familie Ongering en kunstenaars van De Ploeg heb-
ben al meer dan honderd jaar een sterke band. Toen de 
Ploegers nog door heel Groningen verafschuwd wer-
den, bood Sibbele Ongering (1882-1954) hen ruimte om 
te exposeren in zijn kunstzaal aan het Schuitendiep. 
Zijn broer Henk Ongering (1898-1980) was één van de 
eerste serieuze verzamelaars van Ploeg-kunstenaars, 
met name van het  werk van Jan Altink. Een volgende 
generatie Ongering bleef nauw verbonden met De 
Ploeg. Carel Ongering (1914-1982) bood hen opnieuw 
ruimte om te exposeren in de etalages van zijn lijsten-
makerij aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat. Met name Jan 
Altink en Job Hansen kwamen ook bijna dagelijks bij 
het gezin van Carel en Rietje op bezoek in wat wel de 
gezelligste huiskamer van Groningen werd genoemd. 
Carel bleef ook kunst verzamelen. Zijn broer Chris On-
gering (1917-1998), eigenaar van een schildersbedrijf, 
bracht eveneens een mooie collectie met werk van De 
Ploeg bij elkaar. Sibbele Ongering (*1949) trad als lijs-
tenmaker in de voetsporen van zijn vader en grootvader 
door ook weer kunstwerken aan te bieden. Hij breidde 
het aanbod uit met werk van moderne kunstenaars 
zoals Han Jansen. Het zal geen verwondering wekken 
dat ook Marcel Ongering (*1988), nadat hij op zijn beurt 
de zaak van zijn vader had overgenomen, opnieuw de 
lijstenmakerrij combineert met een kunstzaal. 

In de geschiedenis van De Ploeg is de rol van de Onge-
rings tot nu toe onderbelicht gebleven. De auteurs heb-
ben daarom uitgebreid speurwerk verricht, niet alleen 
naar de familiegeschiedenis maar ook naar de kunst-
werken die het stempel Collectie Ongering mogen dra-
gen. Dit boek vormt de weerslag van een zoektocht 
naar de relatie tussen de familie Ongering, het ontstaan 
en het voortbestaan van kunstkring De Ploeg. 

Doeke Sijens (Hantum, 1955) en Jannes de Vries (Midwolde, 
1954) publiceerden eerder gezamenlijk Zonlicht en warmte 
spelen met de kleur. De kunst van Bé Kracht (2022) en Zicht-
bare verwondering. De kunst van Theo Onnes (2025). D
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Uitgeverij kleine Uil

Doeke Sijens en Jannes de Vries

Expeditie Ongering
Leven met De Ploeg

De familie Ongering en kunstenaars van 
De Ploeg hebben al meer dan honderd jaar 
een sterke band. Toen de Ploegers nog 
door heel Groningen verafschuwd werden, 
bood Sibbele Ongering (1882-1954) hen 
ruimte om te exposeren in zijn kunstzaal 
aan het Schuitendiep. 

Zijn broer Henk Ongering (1898-1980) was één 
van de eerste serieuze verzamelaars van Ploeg-
kunstenaars, met name van het werk van Jan 
Altink. Een volgende generatie Ongering bleef 
nauw verbonden met De Ploeg. Carel Ongering 
(1914-1982) bood hen opnieuw ruimte om te 
exposeren in de etalages van zijn lijstenmakerij 
aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat. Met name 
Jan Altink en Job Hansen kwamen ook bijna 
dagelijks bij het gezin van Carel en Rietje op 
bezoek in wat wel de gezelligste huiskamer 
van Groningen werd genoemd. Carel bleef ook 
kunst verzamelen. Zijn broer Chris Ongering 
(1917-1998), eigenaar van een schildersbedrijf, 
bracht eveneens een mooie collectie met 
werk van De Ploeg bij elkaar. Sibbele Ongering 
(*1949) trad als lijstenmaker in de voetsporen 
van zijn vader en grootvader door ook weer 
kunstwerken aan te bieden. Hij breidde het 
aanbod uit met werk van moderne kunstenaars 
zoals Han Jansen. Het zal geen verwondering 

wekken dat ook Marcel Ongering (*1988), 
nadat hij op zijn beurt de zaak van zijn vader 
had overgenomen, opnieuw de lijstenmakerrij 
combineert met een kunstzaal.
 
In de geschiedenis van De Ploeg is de rol van de 
Ongerings tot nu toe onderbelicht gebleven. De 
auteurs hebben daarom uitgebreid speurwerk 
verricht, niet alleen naar de familiegeschiedenis 
maar ook naar de kunstwerken die het stempel 
Collectie Ongering mogen dragen. Dit boek 
vormt de weerslag van een zoektocht naar 
de relatie tussen de familie Ongering, het 
ontstaan en het voortbestaan van kunstkring 
De Ploeg.

Uitvoering: genaaid gebrocheerd met flappen,  

geheel full colour 

Formaat: 21 x 26 cm | Pagina’s: 160 | Prijs: € 34,95 

isbn: 9789493492004 | Verschijnt: juli 2026 

Omslagontwerp: Riëtte van Zwol | Fotografie: Marije Smit 

Auteursportret: Alfred Oosterman

Rondom deze publicatie zal er een verkoopexpositie  

met kunstwerken uit de collectie van Ongering zijn in  

Op Maarhuizen.

De officiële boekpresentatie vindt plaats tegelijk met 

de start van de expositie Ploegcollectie Ongering in 

Kunstcentrum De Ploeg te Wehe Den Hoorn.
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Van Vondel tot Couperus, geniet 
van deze hertaalde tijdloze 
klassiekers.

GIJSBRECHT 
VAN AMSTEL

Uitgeverij kleine Uil

GIJS BRECHT 
VAN AMSTEL 

ISBN 9789493323872

Gijsbrecht van Amstel kan opgelucht ademhalen: op het nippertje 
heeft God zijn stad uit de klauwen van het leger van Egmond 
bevrijd. Bovendien is het kerstavond, dus Amsterdam heeft twee 
redenen om feest te vieren. Niemand in de stad vermoedt het 
naderende onheil. Egmond bedacht namelijk een list: de voorhoede 
van zijn leger ligt verborgen in een schip dat door een argeloze 
Gijsbrecht binnen de muren is gehaald. Rond middernacht lijkt 
Amsterdam al verloren, de stad schreeuwt moord en brand. En dat 
kan de trotse en edelmoedige Gijsbrecht niet verkroppen.

Vondels Gijsbrecht van Amstel is misschien wel het bekendste 
toneelstuk van Nederland. Het wordt al opgevoerd sinds 1638. Dat 
is indrukwekkend, maar betekent ook dat deze klassieke tragedie 
steeds lastiger te begrijpen is. Vandaar deze moderne hertaling, 
geschikt voor scholieren in de bovenbouw van havo en vwo. Om 
dicht bij Vondels canonieke werk te blijven, zijn eindrijm en metrum 
zo veel mogelijk behouden.

Joost van den Vondel (1587-1679) is een van de 
belangrijkste dichters en toneelschrijvers uit het 
Nederlandse taalgebied. De ‘Prins der dichters’ 
mengde zich met zijn dramawerk en poëzie ook 
regelmatig in politieke debatten.

Joost van den Vondel
 H
ertaling Frits D

ijkstra

Hertaling 
Frits Dijkstra

JOOST VAN 
DEN VONDEL
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Hendrik Smeeks

Beschrijving van het machtige 
Koninkrijk Krinke Kesmes 
Hertaald door Arjen van Meijgaard

Hendrik Smeeks vertelt in Beschrijving 
van het machtige koninkrijk Krinke Kesmes 
(1708) over een afgelegen eilandengroep 
ter hoogte van het onontdekte Zuidland. 
De inwoners van Krinke Kesmes spreken 
verschillende talen en mannen en vrouwen 
zijn gelijk. Er is maar één geloof en wie 
beschuldigd wordt van een ernstige 
misdaad, kan bescherming zoeken in de 
‘vrijkamer’ boven in een witte toren in de 
stad Taloujaël. 

In de achttiende eeuw werden reisverhalen 
naar verzonnen plekken gretig gelezen, zoals 
Robinson Crusoe en Gulliver’s Travels. Verhalen 
die als voornaamste doel hadden om de lezers 
een spiegel voor te houden of een utopische 
samenleving te laten zien. Maar imaginaire 
reisverhalen waren bovenal spannend, want 
reizen naar afgelegen plekken prikkelt tenslotte 
de verbeelding.

Krinke Kesmes is verrassend actueel en vindt in 
deze moderne hertaling ongetwijfeld een nieuw 
lezerspubliek. 

Arjen van Meijgaard 

schreef romans en 

een verhalenbundel 

en hertaalde Julia van 

Rhijnvis Feith.

Hendrik Smeeks  

(1645-1721) was chirurgijn 

in Zwolle.

Uitvoering: gebrocheerd

Formaat: 13,5 x 21 cm | Pagina’s: ca. 200

isbn: 9789493492011 | Prijs: € 22,50 
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de kaart is ondersteboven. Het perspectief is
anders dan wij gewend zijn.

RUSSISCH GELD NAAR VERZET
De verzameling van Jasperse bevat veel tapij-
ten in nieuwe staat, maar ook een aantal
gebruikte. Voor wie werden deze kleden
gemaakt? „Rijke Afghanen kochten ze voor
eigen gebruik en ook als teken van verzet,
ten tijde van de Russische bezetting. Vaak
hingen de tapijten eerst aan de wand. Als ze
begonnen te verkleuren, belandden ze op de
grond, samen met andere kleden.”

Ze werden ook verkocht aan toeristen.
Zoveel toeristen kwamen er niet in Afghanis-
tan. Wie waren dat dan? „Denk aan Russische
soldaten”, zegt Jasperse. „Dan krijg je de
merkwaardige situatie dat die Russen voor
zo’n kleed betaalden, terwijl het geld naar de
verzetsstrijders ging; die dus tégen de Rus-
sen vochten ...”

In een hoekje van de expositieruimte

hangt een aantal opvallende kleden waarop
de aanslag op de Twin Towers op 9 septem-
ber 2001 staat afgebeeld. De voorstellingen
zijn anders van sfeer en minder gestileerd
dan 10 of 20 jaar eerder. Ook zijn de traditio-
nele omlijstingen gereduceerd tot smalle
randjes. Er was inmiddels wel wat veranderd:
„Zulke kleden zijn voornamelijk voor de
Amerikaanse markt. De ontwerpen voor de
voorstellingen komen zelfs uit de Verenigde
Staten.”

ZIEL EN ZALIGHEID
Jasperse en haar collega-verzamelaars zitten
daarom niet meer actief achter deze moder-
ne en commerciële kleden aan. Worden er
nog wel authentieke tapijten gemaakt? Jas-
perse haalt haar schouders op. Er is in Afgha-
nistan zelf veel veranderd sinds de Taliban
aan de macht is, en ze maakt zich nu vooral
zorgen over de vrouwen die in dat land on-
derdrukt worden.

Josephine Jasperse heeft een achtergrond
in de kunst en runt een designmeubelwinkel,
Room100. Beschouwt zij de tapijten als
kunstwerken? „Het British Museum in Lon-
den en de Alte Pinakothek in München heb-
ben ze in de collectie. Zij zien het dus als
kunst.”

Directeur Geert Pruiksma van Museum
Nienoord vult aan: „Het gaat niet om de
vraag of dit wel of geen kunst is. De makers
hebben hun ziel en zaligheid erin gelegd. Dat
vind ik al kunstzinnig. En de thematiek van
oorlog en geweld is nog steeds actueel. Daar-
om laten wij ze hier zien.”
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Verveling kan leiden tot
lusteloosheid, somber-
heid en gezondheids-

klachten. Willem Goedhart uit
Groningen schreef een essay-
bundel met praktische tips wat
ertegen te doen. 

Oplettende lezers zouden de
in Groningen woonachtige
Goedhart kunnen kennen uit
het literaire circuit. Hij inter-
viewt schrijvers, laatst nog Joost
Oomen. Ook bespreekt hij lite-
raire boeken, bijvoorbeeld voor
de Drentse Leesclubs en de
inmiddels stilgevallen podcast
Lezen is verrukkelijk. Daarnaast
schrijft hij voor Tzum, het van-
uit Groningen opererende popu-
laire literaire weblog, en werkt
hij als docent in het voortgezet
onderwijs.

De bundel De verveling voor-
bij bevat twaalf essays over
activiteiten waarmee Goedhart
zijn vrije tijd vult en die hem
verbinden met anderen. Met
activiteiten doelt hij op geza-
menlijk beoefende hobby’s zoals
lezen, (televisie)schermkijken,
gamen, spelletjes doen, sport-
wedstrijden volgen, muziek
luisteren en popfestivals bezoe-
ken.

Over wat essays zijn, kun je
van mening verschillen. Een
gangbare opvatting is dat het
persoonlijke, beschouwende
teksten zijn waarin de auteur
een onderwerp onderzoekt.
Goedhart hanteert een iets an-
der uitgangspunt: ‘Hopelijk kan
ik met deze bundel de lezer
inspireren om meer plezier te
ervaren in dagelijkse bezighe-
den, of het nu gaat om activitei-
ten die je goed kent, of juist
helemaal nieuw zijn’, schrijft hij.

De veronderstelling is dat
verveling – niet weten wat te
doen, rusteloosheid – bestreden
moet worden. Goedhart
(Utrecht, 1990) haalt in dit ver-
band de filosoof Stuart Whatley
aan, die verveling ziet als een
bedreiging voor maatschappelij-
ke stabiliteit. Ook verwijst hij
naar de Amerikaanse sociaalwe-
tenschapper Arthur Brooks, die
stelt dat mensen verveling uit
de weg gaan om niet te hoeven
nadenken – als een vorm van
vlucht.

Goedhart is positiever inge-
steld: ‘Dankzij alle leuke dingen
die ik doe, geniet ik volop van
mijn leven, en is mijn verveling
voorbij’. Wat volgt zijn persoon-
lijk getinte beschrijvingen over
hoe om te gaan met verveling. 

Soms leidt dat tot een kriti-
sche beschouwing, zoals over
het volgen van de Top 2000, die
wat Goedhart betreft veel ver-
rassender mag zijn, omdat ook
nostalgie gebaat is bij afwisse-
ling. Soms leidt het tot een uit-
eenzetting over hoe popfestivals
te beleven, inclusief een advies
aan drugsgebruikers om hun
middelen tot zich te nemen
buiten het zicht van andere
bezoekers. 

Door de veelheid aan onge-
vraagde adviezen heeft De ver-
veling voorbij veel weg van een
zelfhulpboek. Vanuit de uitgever
bezien is dat een slimme keuze:
zelfhulpboeken verkopen vele
malen beter dan essaybundels.
Dat Goedhart in zijn laagdrem-
pelige boek de intellectuele
uitdaging vaak opoffert aan
praktische nut het tegelijkertijd
ook iets onbevredigends.

Neemt niet weg dat zijn be-
langrijkste advies stevig is:
structureer activiteiten en zoek
gezelschap op. En dat zijn slotzin
er een is om te citeren, al was
het maar vanwege het maat-
schappelijk belang: ‘Als je op
zoek bent naar een uitdagend en
bevredigend beroep dat nooit
verveelt: welkom in het onder-
wijs!’

BOEKRECENSIE 
Willem Goedhart
bestrijdt de verveling

Titel De verveling voorbij – de kunst
van plezier maken
Auteur Willem Goedhart
Uitgever Kleine Uil
Prijs 23,50 euro (192 blz.)
★�★�★�✩�✩�

JOEP VAN RUITEN

Willem Goedhart (tweede van links) tijdens een spelletjesavond met vrien-
den. FOTO: NIENKE MAAT

RIJKE AFGHANEN
KOCHTEN ZE VOOR EIGEN
GEBRUIK EN OOK ALS
TEKEN VAN VERZET

Josephine Jasperse zocht een nieuw tapijtje en stuitte op Afghaanse oorlogstapijten. „Ik raakte gefascineerd.”
FOTO’S: GEERT JOB SEVINK

Het heeft veel
weg van een
zelfhulpboek.
’n Slimme keuze
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‘Spel van kleuren, vormen en bewegin-
gen’ Het rusteloze oeuvre van Jaap Min

cultuur

DOOR  LUUK VAN DEN EINDEN

Jaap Min (1914-1987) is vooral bekend van zijn schilderijen, maar heeft ook talrijke 
glas-in-loodramen en muurschilderingen gemaakt, veelal voor kerken. Zijn monumen-
tale werk krijgt ruim baan in een nieuw boek.

Kijken naar werk van Jaap Min 
is gymnastiek voor de ogen. In 
de taferelen die hij schilderend, 
beeldhouwend of glas-in-loodleg-
gend tot leven bracht, staat niets 
stil, is alles dynamisch. De blik 
van de toeschouwer dartelt voort-
durend van hot naar her, en moet 
kleurvakken en lijnen, vormen en 
patronen, vloeibaarheid en elasti-
citeit verwerken. “Ik heb gezocht 
naar een spel van kleuren, vormen 
en bewegingen”, zei Min eens 
tegen een journalist over zijn werk 
bij de plaatsing van een mozaïek-
stuk op de gevel van een school. 
Treffender had hij deze uitspraak, 
die van toepassing is op heel zijn 
rusteloze oeuvre, niet kunnen ver-
woorden.

Ook treffend gekozen is de titel 
van het boek over zijn werk door 
schrijver Doeke Sijens en graficus 
Max Prins: Beweging & begrenzing. 
Waar Min vooral bekend is van 
zijn vrije werk, schenken zij juist 
aandacht aan zijn monumentale 
werk. Naast de expressionistische 
landschappen die hij schilderde, 
maakte de kunstenaar namelijk 
ook heel wat werken voor scho-
len, gemeentehuizen en kerken 
– veel kerken.

HOTSPOT
Jaap Min wordt in 1914 geboren in 
een groot katholiek gezin in het 
Noord-Hollandse Bergen. Bergen 
is in die tijd dé hotspot voor 
kunstenaars in Nederland: toon-

aangevende figuren uit het kun-
stenaarsgilde als Charley Toorop 
en Matthieu Wiegman zijn er 
neergestreken. Al op zijn twaalfde 
wil Min in hun voetsporen treden: 
hij timmert een schildersezel en 
poot die in de natuur buiten het 
dorp neer, om de kunstenaars 
die hij daar vaak zag werken na 
te volgen. Dat Min wel met een 
verfkwast overweg kan, valt niet 
alleen de kapelaan op – die hem in 
de leer doet bij een huisschilder 
– maar ook Wiegman, die in hem 
een veelbelovend jong talent ziet.
Ondanks de toch al onzekere cri-
sisjaren kiest Min als jonge man 
voor het kunstenaarschap. Op 
advies van Wiegman besluit hij 
om zich deels toe te leggen op 

Foto’s: Stichting Jaap Min

Jaap Min (1914-1987).
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Peter Beukema had misschien wel
het mooiste beroep van de we-
reld. Hij zwierf met zijn fotocame-
ra door de stad, keek goed en
legde het leven van alledag vast.
Hij deed dat in dienst van de
gemeente Groningen, om precies
te zijn van het Bureau Voorlich-
ting dat rijk geïllustreerde boekjes
uitbracht ter promotie van de
stad. 

Beukema stierf in 1993; zijn
straatfotografie is bewaard geble-
ven. Zijn 6000 foto’s die de jaren
70 en 80 van de vorige eeuw laten
zien, belandden bij de Groninger
Archieven waar beeldarchivaris
Michael Hermse (60) er wel raad
mee wist. Hij selecteerde 100 van
de 6000 Beukema’s, schreef er
zijn Hans Aarsman-achtige, vrien-
delijke commentaren bij en voilà:
het boek Stad op de schop is
geboren.

Dat laat een Groningen zien
dat voor je gevoel gisteren
nog bestond, maar verhip,

het is de stad van decennia terug:
wel 35 tot 55 jaar geleden. Nergens
is een mobiele telefoon te beken-
nen, iedereen had maatje 38,
roken was de norm en de gevels
waren vergeven van de reclames.

De auto’s waren warm van
kleur en hadden eveneens maatje
38: donkergrijze SUV’s bestonden
nog niet. Het waren kleurige
Kevers en Renaultjes wat de klok
sloeg. Ach lieve tijd.

Hermse is een nostalgicus.
Liever dan in de jaren 70 en 80
had hij de stad willen kennen in
de jaren 50 en 60 toen Groningen
nog een havenstad was. ,,Gronin-
gen is nu drukker, maar levendi-
ger weet ik zo niet. Vroeger gin-
gen mensen de stad in als ze iets
nodig hadden. Nu blijven ze er
wel erg lang hangen, wat in mijn
ogen soms iets lusteloos heeft. Ik
zie Groningen graag als werkstad,
ik hou van lui aan het werk, een
beetje ouderwets van mij.’’

In zijn keuze van de 100 foto’s
wilde Hermse het dagelijks
leven laten zien. ,,Van de drin-

kebroers voor de Korenbeurs tot
de spelevarende kinderen in
Lewenborg, van de vuilnisman-
nen in Paddepoel tot de tevreden
visserman aan de Turfsingel. De
foto’s tonen een wat rauwe stad,
het was wat minder opgepoetst
dan nu.’’

Hij stelde al eerder fotoboeken
over de stad samen. Die waren in
zwartwit en besloegen het werk
van fotobedrijf Piet Boonstra en
Persfotobureau Van der Veen.
Stad op de schop is in kleur.

Zwierf Beukema op de bonne-
fooi door de stad; Hermse toont
zich een nauwkeurig kijker. ,,En
wie zou die mosterdgele Opel
Kadett zo scherp aan de stoep-

rand hebben geparkeerd?’’ vraagt
hij zich af bij een foto waarin het
om de gemeentelijke reinigings-
dienst draait. 

Of, bij de foto van een postbode
in de Woonschepenhaven: ,,In de
Woonschepenhaven kwam hij
graag. Daar had je mensen uit een
stuk, die nog gewoon Gronings
praatten. Met het hoge gras op het
dijkje wuivend in de wind, een

konijnenhok hier en een paar
klompen daar.’’

Vooruit, nog één observatie van
Hermse, bij een foto van café de
Evenaar in de Folkingestraat: ,,Ge-
zien het houten bordje met de
openingstijden in zwierig hand-
schrift kende het café, naar goede
Groningse traditie, alleen ope-
ningstijden.’’

Hermse grijnst. Hij weet niet
precies hoe en waarom hij
uitgerekend voor deze 100

foto’s heeft gekozen. Het is een
combinatie, denkt hij, van alle-
daagsheid en schoonheid. ,,Of nou
ja’’, relativeert hij: ,,De Folkinge-
straat was een achterafstraat. Dat
was niet per se mooier dan nu.’’

‘De stad was wat minder
opgepoetst dan nu’

MARIJKE BROUWER

GRONINGEN Je knippert een keer
met je ogen en er zijn zomaar 10
jaar voorbij. Wie het boek ‘Stad op
de schop’ met 100 foto’s van Gro-
ningen in de jaren 70 en 80 in han-
den heeft, blijft maar bladeren.

‘Groningen is nu
drukker, maar
levendiger weet 
ik zo niet’

De Grote Markt met de trap van kunstenaar Jan van der Zee, de bus, de poffertjeskraam, alles. FOTO’S: PETER BEUKEMA

Dames van lichte zeden in de Folkingedwarsstraat en de boodschap 'Jezus heeft
u lief'. 

,,Mannen met plastic puut voor de Korenbeurs'', schrijft Michael Hermse.

,,Jongens en hun vlot. Spelevaren is het woord'', aldus Michael Hermse.

�

6 dinsdag 18 november 20256 Regio

�
dinsdag 18 november 20257Regio7

Hilversum � Aan het eind van het
gesprek zegt Eric de Rooij: ,,Ik
werk sinds een kleine twee jaar
weer in Hilversum en fiets dan van
locatie naar locatie. Dan merk ik
natuurlijk dat er veel is veranderd
ten opzichte van vroeger en dat er
hele delen zijn die ik helemaal niet
ken. In m’n jeugd fietste ik altijd
vaste routes, naar school, vriendjes,
de bibliotheek. Ergens anders
kwam ik niet. Maar ik merk dat
Hilversum toch diep in mij veran-
kerd is. En ik denk dat ik daar echt
eens een boek over moet schrij-
ven.”

In zijn eerdere romans speelt
Hilversum wel hier en daar een rol,
maar al woont hij nu zo’n 35 jaar
in Amsterdam, de herinneringen
blijven. En worden ook weer opge-
wekt door de boeken die hij las en
leest en die bepalend waren voor
zijn ontwikkeling. ,,Op mijn vijfde
’las’ ik de strip van Alex, een blon-
de stoere Galliër, een jongen. Ik
kon nog niet lezen, maar bestu-
deerde de plaatjes nauwgezet. Ik
vereenzelvigde me met hem. En
Alex had ook een vriend, Enak, een
donkere jongen. Die vriendschap,
waarin de jongens alles voor elkaar
over hadden, sprak mij aan. Dát
wilde ik óók. Het is zeker mogelijk
dat ik toen onbewust al homo-
erotische gevoelens had.”

Doorgeprikt
Later, als begintwintiger, bezocht
Eric de Rooij een voorstelling van
Tom Lanoye in de kleine zaal van
wat vroeger gewoon nog ’t Spant

heette. In de hoop dat er naast hem
óók een eenzame jonge homo zou
komen te zitten. Maar de plek
naast hem bleef leeg. De fantasie
werd doorgeprikt, want er waren
alleen grijze Gooise heren en da-
mes bij het optreden van Lanoye.
,,Maar mijn teleurstelling ver-
dween, de voorstelling zoog me
op”, schrijft De Rooij. ,,Ik bleef na
afloop huppelen tot aan station
Bussum-Zuid. Dat doet theater, dat
doet literatuur. Zo voelt het dus,
dacht ik: vrijheid.”

De nu zestigjarige schrijver, die
voor HilverZorg werkt als senior

adviseur zingeving, is, net als on-
der anderen Hans Dorrestein en de
inmiddels overleden uitgever Mar-
tin Ros afkomstig uit het deel van
Hilversum dat ’Over het Spoor’
wordt genoemd. De ’bubbel’ waar-
in hij na het afronden van zijn
studie terechtkwam, was een heel
andere. Eric de Rooij noemt zich-
zelf een klassenmigrant.

PvdA-gezin
,Martin Ros woonde als volwassene
op de Liebergerweg, vlak bij ons. Ik
groeide op in de Röntgenstraat, in
een PvdA-gezin. Mijn moeder was
lid van boekenclub ECI en las
onder meer Konsalik en Rosemary
Rogers. Mijn vader las niet, hij was
en is meer een buitenmens. Toen ik
studeerde en mijn doctoraal had
gehaald, vertrok ik vol verlangen
naar het ’vrije’ Amsterdam. Ik
kwam terecht in een studentenmi-
lieu waarin leeftijdgenoten veel
van klassieke muziek wisten, naar
het theater gingen, andere om-
gangsvormen hadden. Nieuw voor
mij. Ik ging dus een ander leven
leiden dan in Hilversum. Klassen-
migratie, hogerop de ladder, maar
ook buitenstaander blijven, ner-
gens werkelijk bijhoren. Nu ik
terug ben in Hilversum en hier
enkele dagen in de week ben, merk
ik dat het veel herinneringen los-
maakt. Ik probeer ze ook echt goed
te onthouden. Pas als mijn boek
over Hilversum er is, mag ik van
mezelf wat vergeten.”

In zijn nieuwe bundel bestaat
alleen het Hilversum uit zijn
jeugd. Uiteraard. Het veranderde
Hilversum zit niet in zijn geheu-
gen. ,,Ik kocht op de woensdag- of
zaterdagmarkt bij een boekenstal
strips van Lucifera, waarin veel

naakt en geweld voorkwam. Die
boekenkraam werd gerund door
een norse vader en zijn vriendelijke
zoon. Die kraam bestaat vast niet
meer, maar ik koester de herinne-
ring. Dat geldt ook voor de biblio-
theken en de boekhandels, zoveel
is inmiddels verdwenen.”

Trifolium
Vaak was de jonge Eric te vinden in
Trifolium, een bibliotheek in de
Rigelstraat. ,,Ik maakte nog het
staartje van de verzuiling mee als
het om bibliotheken gaat. Je had
bibliotheken met een katholieke of
protestant-christelijke signatuur.
Er was een tijd dat ik van de ene
bibliotheek naar de andere fietste
om met een tas vol boeken thuis te
komen. En als ik boeken kocht,
ging ik naar V&D, later naar Voor-
hoeve in de Schoutenstraat of Ro-
zenbeek, op de hoek van de Schou-
tenstraat.”

In de bibliotheek moest hij zich
behelpen met jeugdboeken, terwijl

hij hunkerde naar de afdeling voor
volwassenen. Leeshonger had bezit
van hem genomen. ,,Of ik voor
mijn plezier las? Pas later merkte
ik dat óók dat een mogelijkheid
was. In eerste instantie was ik een
bezeten lezer, die zoveel mogelijk
wilde leren. Ik dacht: als ik maar
genoeg kom te weten door wat ik
lees, word ik sneller volwassen.” 

Het is gelukt. Eric de Rooij vond
plezier in boeken en ervaarde dat
literatuur betekenis aan zijn leven
kon geven. De grootste indruk
maakten de ’Geheime dagboeken’
van Hans Warren. ,,Die liet me, in
een periode dat ik daar zeer ont-
vankelijk voor was, kennismaken
met talloze aspecten van het le-
ven.” 

En in zijn bundel ’Uit tallozen,
jij’ schrijft De Rooij hoe hij later
met zijn partner in het spoor van
Warren door Zeeland wandelde.
,,Er was een tijd dat we meer in
Warrens leven thuis waren dan in
het onze.”

INTERVIEW Jeugd in Hilversum centraal in nieuw boek 

Eric de Rooij
’koestert de
herinnering’
„Naar Anna’s Hoeve ga ik niet meer. Ik wil het in mijn hoofd bewa-
ren zoals het was.” Van Eric de Rooij verschijnt op 21 november een
nieuw boek: ’Uit tallozen, jij’, met als ondertitel ’Een leven lezen’. Het
is een verzameling beschouwingen over boeken die hij heeft gele-
zen en de associaties die daardoor bij hem werden opgewekt. En
die voeren hem vaak terug naar zijn Hilversumse jeugd.

Bert Jan van Oel
bertjan.vanoel@mediahuis.nl

Eric de Rooij: „Ik merk fietsend door Hilversum dat er veel is veranderd ten opzichte van vroeger en dat er hele delen zijn die ik helemaal niet ken.” FOTO CASPER BUNSCHOTEN
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Boekpresentatie
Uit tallozen, jij (Een leven le-
zen), auteur Eric de Rooij, 220
pagina’s. Boekpresentatie vrij-
dag 21 november, vanaf 17.00
uur bij boekhandel Voorhoeve
in Hilversum. Aanmelden
kan via info@boekhandelvoor-
hoeve.nl

Het ongeval gebeurde zon-
dag rond 21.50 uur. De vracht-
wagenchauffeur kreeg eerste
hulp van toegesneld ambulan-
cepersoneel en is vervolgens
met spoed naar het ziekenhuis
gebracht. De vrachtwagen had
geen lading.

René van Emmerik, bedrijfs-
leider van Kwekerij Groeneveld,
zegt dat de bestuurder een ver-
keerde inschatting heeft ge-
maakt. „Dat gebeurt weleens.

We hebben geen zin om het nu
in de media uitgebreid erover te
hebben.” 

Wel bevestigt hij dat de be-
stuurder lichte verwondingen
heeft opgelopen, maar er ver-
der goed aan toe is.

De tunnel werd aan beide
kanten afgesloten zodat het
voertuig kon worden wegge-
haald en de veiligheid van de
constructie kon worden beoor-
deeld. Medewerkers van ProRail
kwamen hiervoor ter plaatse.

De politie doet geen verder
onderzoek naar het ongeval,
omdat de bestuurder bevoegd
was om te rijden. Volgens een
woordvoerder is het nu een ver-
zekeringszaak. 

Vrachtwagen rijdt zich vast in
Beatrixtunnel in Hilversum
Hilversum � Een 20-jarige
vrachtwagenchauffeur uit
Baarn is gewond geraakt toen
hij tegen de Beatrixtunnel op
de Professor Kochstraat in Hil-
versum botste. De tunnel was
tijdelijk afgesloten.

De vrouw wilde omstreeks
10.45 uur lopend de weg over-
steken toen ze werd geschept
door de auto. De politie, twee
ambulances en een traumahe-
likopter kwamen ter plaatse. 

Het traumateam heeft het

ambulancepersoneel geassis-
teerd. Het slachtoffer is daarna
met spoed naar het ziekenhuis
gebracht. 

De politie doet onderzoek
naar de toedracht van het on-
geluk. Op de voorruit van de au-
to was een barst te zien.

De traumahelikopter landde
op een grasveld bij de Naarder-
straat. De Keucheniusstraat
was tijdelijk afgesloten. 

Vrouw zwaargewond bij
aanrijding met auto in Huizen
Huizen � Een vrouw is maan-
dagochtend zwaargewond ge-
raakt bij een aanrijding met
een auto in de Keuchenius-
straat in Huizen.

FOTO CASPER BUNSCHOTEN
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Lieke van Deinsen, Mathijs Sanders & Sandra van Voorst 

Basisboek Letterkundig Onderzoek
Basisboek Letterkundig Onderzoek is een 
onmisbaar naslagwerk voor studenten 
en docenten in het hoger onderwijs 
die literatuur uit verleden en heden 
willen bestuderen. Hoe onderzoek 
je de betekenis en werking van een 
verhaal of gedicht? Hoe bestudeer je 
rol van schrijvers in de beeldvorming 
van literatuur? Hoe analyseer je het 
functioneren van organisaties die zorgen 
voor de productie, verspreiding en 
ontvangst van literatuur? 

Dit boek werpt een veelzijdig licht op 
talloze mogelijkheden van letterkundig 
onderzoek. De belangrijkste begrippen, 
methoden en technieken worden besproken 
en gedemonstreerd aan de hand van 

Uitvoering: genaaid gebrocheerd geheel full 

colour

Formaat: 17 x 24 cm

Pagina’s: ca. 220 

Prijs: € 37,50 

isbn: 9789493323995

Verschijnt: augustus 2026

Omslagontwerp: Riëtte van Zwol

aansprekende voorbeelden. Dit Basisboek is 
een gereedschapskist die je praktisch op weg 
helpt bij het uitdenken, opzetten en uitvoeren 
van letterkundig onderzoek.

Lieke van Deinsen (1987) is historisch letterkundige 

aan de KU Leuven. 

Mathijs Sanders (1971) is hoogleraar Moderne 

Nederlandse Letterkunde aan de Rijksuniversiteit 

Groningen. 

Sandra van Voorst (1966) is modern letterkundige 

aan de Rijksuniversiteit Groningen.
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